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Kleren die raken en smaken *

Modeontwerpster uit Scheldewmdeke
charmeert met zomercollectie

Is kleine meid stikte Jo De Vis-
scher al verwoed op de oude
naaimachine van haar moeder.
De self-made minikleedjes
voor haar Barbie-poppen wor-
den in haar latere leven echte jurken voor
vrouwen van vlees en bloed. Liet haar
keuze voor wiskunde-wetenschappen nog
“niet vermoeden dat ze voorbestemd was
om modeontwerpster te worden, dan
waren haar opleidingen schilderkunst en
restauratie van hedendaagse kunst onge-
twijfeld een voorbode. Haar eindejaarsde-
file, in 1999, oogstte zoveel positieve re-
acties dat ze gewoon niet anders kon dan
voortdoen. Gelukkig maar, want haar
nieuwe zomercollectie ‘flowers for break-
fast' is een lust voor 0o0g, liif en leden.

-Jo De Visscher.

Modeontwerpster Jo De Vis-
scher (1976) uit Scheldewin-
deke blijft opvallend beschei-
den bij het openbaren van haar
nieuwe collectie, in een sfeer-
volle Gentse bed&breakfast.
Een eerste blik op de netjes op-
gehangen rokjes, bloesjes en
jasjes in de kleine maar in licht
badende slaapkamertjes ver-
raden het al: ze heeft talent.
Niet alleen het geurige ontbijt
op de mét bloemen versierde
tafel is hier om van te snoepen.
Het model dat op het bed zit te
glimlachen doet de ontwerpen
van Jo alle eer aan.

* De Beiaard: Je werkte voor

het MuHKA, het S.M.A.K. en
het Kunstmuseum Bonn, om
uiteindelijk een eigen res-
tauratiebedrijfje (contempo-
rary art conservation) op te
richten. Wanneer is de mo-
debal eigenlijk echt aan het
rollen gegaan?

Jo De Visscher: Ik werd ge-
vraagd mee te werken aan de
tentoonstelling 'Mutilate?-Ver-
mink?' van curator Walter van
Beirendonck in het MuHKA.
Sindsdien ben ik er voluit voor
gegaan. Ik volgde een inten-
sieve cursus patroontekenen

‘en een avondcursus modeont-

werp. En ja, ik heb ook leren
stikken zoals het hoort (lacht).

Een “marcelleke”™

als basis
D.B.:
had je iets met chocolade, je
kleren moesten warmte en
zoetheid uitstralen. Waar
haalde je je inspiratie deze
keer?

J.D.V.: Laat me even schetsen
welke beelden ik zie bij mijn
nieuwe collectie: Een vrouw
staat op een luie zondag op.
Nog niet geheel wakker, wor-
stelt ze met de vraag wat ze
gaat aantrekken. Maar eigen-
lijk wil ze daar niet eens over
nadenken, dus past ze zich

In je eerste collectie

maar het 'marcelleke’ van haar
geliefde aan. Tiens, dat zit mak-
kelijk, beseft ze voldaan. Dit is
zowat de rode draad die door-
heen mijn collectie loopt. Ge-
makkelijk zittende kledij, maar
het moet ook mooi zijn. Sinds
ik moeder ben geworden, be-

trap ik mezelf erop al snel voor

een jeans en een sweater te
kiezen, want och, de kinderen
pakken je al snel vast met die
vieze handjes, dus waarom nog
moeite doen... Maar als ik dan
moeders zie die zich hullen in
een 'tent’ omdat ze denken dat
hun tijd van aantrekkelijk zijn.
wel voorbij is, dan denk ik: laat
je niet zo gaan, een moeder
mag ook best sexy zijn.

Betoverde
bolle buikjes

D.B.: Meisjes worden vrou-
wen en de meeste vrouwen
worden moeders. Ons li-
chaam verandert, en zeker na
een zwangerschap is het
moeilijk om dat buikje voor
altijd weg te toveren. Maar
daar heb jij iets op gevon-
den?

J.D.V.: Ik laat mijn kledij nauw
aansluiten op de heupen, maar
op de buik en de billen zit het
losser en bolt het wat op. Weg
is de buik, en je moet je al even-
min afvragen of de vorm van je
ondergoed door de rok te zien
is. Schitterend toch? Gedaan
met piekeren. En omdat bloes-
je en rok gewoon aan elkaar
gestikt zijn, moet je ook niet
meer op zoek naar wat er ei-
genlijk bij past. ’
D.B.: Je bent getrouwd met
de Afrikaanse kunstenaar
Pascale Marthine Tayou, die
in het Gentse S.M.A.K, maar
ook in enkele gerenommeer-
de buitenlandse kunsthallen
mocht exposeren. Geen on-
opgemerkte figuur dus. Bein-
vioeden jullie elkaar?

" J.D.V.: Nee, dat denk ik’ niet.




De nieuwe zomercollectie 0ogt fris

We doen echt elk ons eigen

ding. Niet dat we nooit elkaars

mening vragen, maar onze ter-
reinen zijn wel afgebakend. Al
gebeurt het dat Marthine met
wat lapjes stof van mij aan de
haal gaat om in een van zijn cre-
aties te verwerken. Eigenlijk
uiten vooral onze karakters zich
in wat we maken. Mijn man
houdt eerder van chaos en kleur,
terwijl ik het meer voor eenvoud
en orde heb. Als koppel vullen
we elkaar dus wel goed aan.

Buiten de lijntjes
kleuren

D.B.: Je spreekt over orde,
maar in het maken van je kle-
ren ben je best wel speels.
Een knoopje hier, een biesje
daar. Zelfs een kraag heeft
niet eens gelijke helften.
Symmetrie staat niet in je

woordenboek?

J.D.V.: Dat is waar, in mijn ont-
werpen kleur ik graag buiten de
lijntjes. Ik heb op de klassieke
manier moeten leren stikken en
alles moest tot in de puntjes klop-
pen, maar dat vond ik helemaal
niet uitdagend. Dik-wijls wordt
het pas interessant als er iets
niet klopt. Geef mij maar dat ver-
rassende kreukje, schuine kno-
penrij, biesje hier, plooitje daar.
D.B.: In je stoffenprints kies
je, naast wit, blauw, rood en
grijs ook voor een fijn bloe-
menmotiefje. Het blijft alle-
maal heel sober, er zijn geen
flashy kleurencombinaties
noch drukke prints te be-
speuren. Toch durf je blin-
kend plastic te gebruiken
voor je jasjes?

J.D.V.: Ja, dat associeer ik
weer met dat heerlijke ontbijt-
gevoel waarbij je de tafel van
een zomers bloementafel-
kleedje of een 'toile ciré’ voor-

met een kleurenpallet van maagdelijk wit over grijs, blauw en fel rood.

ziet. Die jasjes ruiken daar ge-
woon naar. |k wil klerén kun-
nen voelen, ruiken, proeven...

Een rokje brie

D.B.: Denk je van je ontwer-
pen te kunnen leven?

J.D.V.: Ik weet het niet, ik hoop
het wel natuurlijk want ik wil
ermee doorgaan. Vrouwen
kopen mijn kleren. En al heb ik
heb maar één verkooppunt, het
gaat in elk geval viot. Er komt
echter enorm veel bij kijken.
Momenteel doe ik veel van het
werk zelf, maar aan het huidi-
ge tempo is dat moeilijk vol te
houden. De productiekost,
zeker in vergelijking met de
grote kledijketens, blijit ontzet-
tend hoog natuurlijk. Voorlopig
heb ik nog steeds een baan bij
het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten. Als verant-
woordelijke voor kunstuitleen is
dat, het échte restauratiewerk

doe ik echter niet meer.

D.B.: Je moet nu al volop
bezig zijn met je volgende
collectie. Heeft het opnieuw
iets met eten te maken?
J.D.V.: Ja hoor, de naam staat
al vast: 'fromage-a-trois'. Ik ga
er al helemaal in op. Het heeft
iets seksueels en speels, voor
die koude dagen bij een haard-
vuur met een bordje kaas en
een glaasje wijn... Daar hoort
ook een rokje bij, dat plooitjes
heeft zoals in het papiertje dat

. rond de brie is gevouwen...

Meer info
'jodevisscher' is te-koop bij
Suite, Hoogpoort 59, 9000
Gent. Elke dag open van
10u30-12u30 envan 13u30-18u
behalve op maandag van 14u-
18u. . www.suite-gent.be ,
www.jodevisscher.be , email:
info@jodevisscher.be

Nele Eeckhout




